Van:

Verzonden: zaterdag 29 augustus 2020 10:15

Aan: Griffie, Gemeente Stichtse Vecht <griffie@stichtsevecht.nl>
Onderwerp: Onrust mail maarssenbroek voor 31 aug

Beste mevr,meneer....

Ik wil mijn onrust wel uiten.Ik ben uit Amsterdam hier komen wonen,en genoot van de
sociale cohesie, netheid,vriendelijkheid,opgeruimde tuinen/buurt,enz

Echter laatste 4 jaren ongeveer veranderd alhier het een en ander,tot grote bezorgdheid van
mij.Het gaat op Amsterdam lijken pffff. Verloedering van vuilnis,nieuwe
bewoners(buitenlandse afkom)ruimen hun tuin niet op,minder sociale controle
onderling,schooljochies brutaal de fiets neergooiend voor bisonspoor met grote
muil,overvallen tunneltje.en ga zo maar door.

Bloemstede alle huizen die leeg komen ,volgestopt met buitenlanders,statushouders.Hele
straat herken je niemand meer.Daardoor verpaupert de buurt.Soep word gewoon in de
grijsbak gedonderd, fietsen ,vuilnis slingeringen door de tuin.Als 1 gezin daarmee begint dan
volgd de rest weet ik uit ervaring helaas. Kortom statushouders hebben regels dus begeleiding
nodig hoe te leven in Maarssenbroek.Dit zeg 1k niet omdat ik discrimineer,maar gewoon
omdat het een realistisch beeld 1s van de buurt nu helaas.De discriminatie kaart wordt altijd
schijterig getrokken,omdat er niet durfd opgetreden te worden tegen sommige gasten.
Gewoon gezag,orde, netheid ongeacht je kleur.Simpel toch.

Ouders hier in boomstede zetten de kids fijn buiten,maar zullen nooit hun zooi opruimen die
ze achter laten Fietsjes slingeren overal in de nacht zelfs.Ouders van nu hebben een
makkelijke mentaliteit en helaas zie je dit overal gebeuren.

Als je fietst bij de Harijnseplas, krijg je grote muil van surinaams mens dat het hele fietstpad
blokkeerd met haar kids.Zeg je daarvan wat dan netjes wordt je bijna van de fietst
getrokken Kids leren van de aso ouders hier weer van,en vertonen dat zelfde ikke gedrag.
Kortom de mens wordt egoistisch, lui, en hebben overal schijt aan.Je ziet dat in de grote
steden maar dat gedrag verspreidt zich als een grote olievlek.

Gisteren zag ik eindelijk 2 politie agenten fietsen bij bison spoor,en ik dacht hehe
eindelijk.Laat je eens wat meer zien,voed de jeugd op,heb gezag,en tolereer geen grote
bekken.

Tunneltjes de ideale plek voor overvallen,want lekker donker pffff.Inbraken bij 2 buren naast
ons pffff. Kortom onveilige gevoel vergroot zich snel.

Statushouders graag begeleiding hoe de leef regels zijn.Teldt ook voor aso gedrag ivim vuilnis
neergooien ilegaal Meer verdeling nieuwkomers huur woningen,want anders ben je straks de
enigste Hollander aldaar.Buurthuizen voor verveling van de jeugd,maar ook ouderen met
klein inkomen. Aparte huizen behouden voor ouderen,want in pauwenkamp worden ouderen
huisjes weg gegeven aan jonge polen ineens.Terwijl er juist sociale controle onderling heerst
onder de ouderen aldaar.Kortom ook dat verdwijnt dan met de tijd.

Ik ben benieuwd,maar heb weinig hoop .De rascisme kaart zou wel weer uit gespeeld gaan
worden,en helaas heb ik in Amsterdam hier veel ervaring mee.Als de verhoudings balans zoek
raakt is de verpaupering en feit. We stonden erbij en keken erna pfffftf.

En nee ik ben geen tokkie maar genoten van prima opleiding,en heb het beste voor met alle

Sterkte met al deze nieuwe stadse onrust,en hopelijk hebben jullie de moed om er wat aan te
doen.

Vriendelijke groeten-





