Van:

Verzonden: zaterdag 29 augustus 2020 10:14

Aan: Griffie, Gemeente Stichtse Vecht <griffie@stichtsevecht.nl>
Onderwerp: Oproep reacties mbt onrust in maarssenbroek

Beste lezer,

Naar aanleiding van de oproep neem ik als bewoner van Maarssenbroek graag de gelegenheid
om mijn zorgen uit te spreken.

Ik woon ruim 20 jaar in Maarssenbroek en in het begin met erg veel plezier. Helaas heb ik de
laatste jaren veel in negatieve zin zien veranderen. Om te beginnen constateer ik steeds vaker
rommel overal. Grof vuil die te vroeg langs de weg wordt gezet en door kinderen door de
week slepen. Afval vanaf de bushokjes welke en spoor door de wijk heen trekt. De oplossing
1s denk ik simpel; toezicht en handhaving en laat de veroorzaker zelf opruimen.

Verder zie ik jongeren zich vervelen, en dan worden ze baldadig. Helaas is baldadigheid en
ronduit overlast en dun lijntje. Dus je ziet ook snel dat als men er mee weg komt dat het snel
overgaat in echte onrust die door de hele wijk gaat. De oplossing is ook simpel; open weer
buurthuizen waar jong en oud samen kunnen komen en elkaar weer leren kennen. Het nut van
de buurthuis medewerkers heb ik altijd zwaar onderkend gevonden, juist zij zijn denk 1k vaak
het verschil tussen en kind die crimineel wordt of toch in de samenleving komt staan. Verder
natuurlijk ook meer toezicht en handhaving.

En ander brandpunt is dat er steeds meer mensen bijelkaar gezet worden die niet dezelfde
mnteresses hebben. Als voorbeeld een wijk met leuke voortuinen en onderhouden achtertuinen,
en betrokken bewoners. Vervolgens komen er nieuwe bewoners die niets aan hun voortuin
doen, de achtertuin gebruiken als opslag. Snel ziet je dat dan zo een wijk achteruit gaat door
een paar bewoners. Zeker, op iets langere termijn loopt dat snel uit de hand, en vervolgens
gaan we veel geld in de wijk stoppen om het leefbaar te maken. Totaal nutteloos, de
oplossing is deze mensen direct vanuit de gemeente aanspreken, desnoods elke dag.

Dit alles is het is een recept om problemen te krijgen lijkt mij, en getuigen wat er gebeurd
wordt het bewijs elk dag geleverd.

Kern van het verhaal, we hebben messen en gezagsdragers nodig die met de bevolking
kunnen praten en overtuigen, zonder dat zij op elke slak zout gaan leggen.

Ik ben overtuigt dat dit te doen 1is, maar ik ben bang gezien de politieke houding dat dit gaat
gebeuren.

Mvg






