
Manifest voor Vrijheid 🎈✨ 

Wij, de kinderen van de Leerlingenraad van De Wegwijzer, vinden vrijheid heel belangrijk! 
Iedereen moet zich vrij voelen om zichzelf te zijn en om mee te doen. Daarom willen wij 
dat volwassenen en kinderen hier goed over nadenken. 

✅ Iedereen hoort erbij!​
Niemand mag buitengesloten worden. We willen dat iedereen op school en in de buurt 
vrienden kan maken, zonder gepest of buitengesloten te worden. 

✅ Zeg wat je denkt, zonder bang te zijn​
Iedereen mag zijn mening geven, maar we doen dat wel op een aardige manier. Respect 
voor elkaar is superbelangrijk! 

✅ Kansen voor iedereen​
We willen dat iedereen mee kan doen aan leuke dingen op school en in de buurt, ook als 
je minder geld hebt of extra hulp nodig hebt. 

✅ Gelijke regels voor iedereen​
Regels moeten eerlijk zijn en voor iedereen gelden. Of je nu jongen of meisje bent, waar 
je ook vandaan komt, iedereen moet dezelfde kansen krijgen. 

✅ Een fijne en veilige plek voor iedereen​
We willen dat onze school, onze buurt en onze stad veilig voelen. Geen ruzies, geen nare 
woorden, maar een plek waar je blij kunt zijn. 

💡 Wat wij willen veranderen: 

●​ Veilige speelplekken en veilige plekken waar kinderen samen kunnen zijn. Ook 
meer gericht op oudere kinderen. 

●​ De wegen in het dorp zijn veilig, en er zijn minder wegwerkzaamheden en 
zandauto’s de weg niet blokkeren.  

●​ Meer straatverlichting in het dorp en kapotte lampen worden gerepareerd. 
●​ Dat iedereen respectvol met elkaar praat, zonder schelden of pesten. 
●​ Dat iedereen mee mag doen, ook als je ergens anders vandaan komt of iets 

minder goed kunt. 

We vragen aan alle volwassenen en kinderen om mee te helpen onze vrijheid te 
beschermen. Want alleen samen maken we de wereld eerlijk en fijn voor iedereen! 

✍️ De Leerlingenraad van De Wegwijzer, Kockengen. 

 


